Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

TOT VROOM AANDENKEN
aan de Heer

Hector, Albert, Camiel
VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw
Palmyre VAN DEN DOOREN,

geboren te Nederbrakel op 2 januari
1905 en godvruchtig in de Heer ont-
slapen te Brakel op 7 januari 1978,
voorzien van de Genademiddelen van
de H. Kerk.

Het uur van de dood is alleen aan God be-
kend ; daarom gelukkig de mens die zich
bekommerd heeft te leven zoals hij wenste
te sterven.

Ook voor onze dierbare overledene is het
uur van zijn dood onbekend geweest en
kwam het einde plotseling en onverwachts.

Gelukkig zijn zij, die de onzekerheid van
de dood voor ogen houden en altijd bereid
zijn om te sterven, om zo eeuwig te kun-
nen herleven in dat leven waarin geen dood
meer zal bestaan.

Bidden wij voor onze overledene dat God
hem vergeving schenke voor wat hij heeft
misdaan, dat Hij hem lone voor het schone

en goede in zijn leven, zodat hij nu, na zijn
tijdelijk leven moge vinden : eeuwige rust,
vrede en blijvend geluk.

Beminde echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, ik dank u voor uw vriendschap
en ik vraag u aan mij te denken in een vroom
gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VAN DEN BOSSCHE VAN DEN
DOOREN, FLAMEE, VAN DORPE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank U

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




