Wie. in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven ». (Joh. 11, 25)

s
DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

Hubert VANDENBOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw
Germaine DELMOTE,

geboren te Opbrakel op 16 februari 1919
en godvruchtig overleden te Ronse

op 3 juni 1983, gesterkt door Kristus in
zijn HH. Sakramenten.

«Op U blijft mijn ziel vertrouwen, Heer,
en zij vertrouwt Uw Woord en uw Belof-
ten ». Gelovig sterven is afscheid nemen
van de tijd, niet van het leven. Het ene
mysterie verlaten om het andere in te
gaan. Op het woord van Jezus de hoop ver-
wisselen voor de zekerheid : dat God liefde
is... (W. Bruninckx)

Dankbaar heeft Hubert het leven uit Gods
handen ontvangen en dankbaar om het geluk
dat hij in dit leven mocht ervaren, heeft
hijdhet vroegtijdig in Gods handen terugge-
legd.

Hij had de werkkracht en het gezond ver-
stand van hen die in Gods vrije natuur mo-
gen ‘leven. Vanaf zijn jeugd en zijn leven
door was hij een ondernemend en vernuftig
man. Zijn aandacht, zijn inzet en ijver ging
vooral naar zijn hobby, alle werktuigkunde,
ten behoeve en ten dienste van de land-
bouw.

Zijn diepste grond van geluk vond hij in
zijn gezin, bij zijn werk, bij zijn toegewijde
vrouw en zijn hulpvaardige zoon die zich

weer konden spiegelen aan zijn denken en.

doen en zijn vooruitzichten.

Dierbare echtgenote Germaine, ons leven
was in de seizoenen hard. Mijn oprechte
dank voor uw begrijpende en helpende zorg.
U hebt mij op een bewonderenswaardige
wijze in gezondheid en ziekte bijgestaan.
Familie en vrienden spraken er telkens met
alle eer en waardering over. Moge de Heer
U vertroosten en sterken in deze dagen.

Mijn goede zoon Filip, men vraagt van U
een zwaar offer bij dit vroegtijdig heengaan,
breng tot een goed einde wat U begonnen
zijt. Wees de steun en de troost van uw
goede moeder.

Familie, vrienden en allen die mij hebben
bljgestaan, oprechte dank. De Heer zegene
en beware U. Tot weerziens !

Namis : zondag 19 juni te 10u.

De families VANDENBOSSCHE, ANSCUTTER,
DELMOTE, MOREELS,

danken U van harte voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Uitg. Sylvain Gijselinck, Opbrakel
Drukkerij De Vleeschouwer, Brakel




