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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Irma, Maria
VAN DEN BOSSCHE

weduwe van de heer
Albert ROUSSEAU
geboren te St. Maria-Oudenhove op 16 juni 1903
en overleden te Zottegem op 18 januari 1971 in
de Kliniek St. Elisabeth, gesterkt door de
Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen,
Lid van de Bond van het H. Hart, de Gepen-
sioneerden en de Bond der Grote Gezinnen.

Een gedenkprentje begint altijd met de uit-
nodiging aan diegene die het ontvangt, te bid-
den voor de duurbare overledene. Bid dan ook
dit gebed uit de begrafenismis voor uw duur-
bare :

"God, wie het eigen is altijd barmhartig te
zijn en te sparen, wij smeken U voor uw
dienares Irma, die Gij uit deze wereld hebt
laten heengaan : laat uw heilige engelen
haar opnemen en geleiden naar het hemels
vaderland : het paradijs : zodat zij die in
U geloofde en op U vertrouwde, de eeuwige
straffen moge ontgaan en deel krijgen in
de hemelse vreugde”.

De duurbare overledene heeft als moeder voor
haar groot gezin gezorgd en gewerkt. In dank-
baarheid werd dan ook in haar ziekte voor haar
gezorgd.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank
U van harte voor die zorg en liefde. Blijft voor
vader en moeder bidden in uw dagelijks gebed
en vooral in uw wekelijkse zondagmis.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn ver-
trouwen.

De families VAN DEN BOSSCHE, ROUSSEAU,
CAMPEYNS, VAN DIJCKE en SPITAELS,

betuigen U hun innige dank voor de
oprechte deelneming in de smart bij het
afsterven van een zeer dierbare.

Drukk. V. Ruyskensvelde - Godveerdegem




