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BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Heer Jozef VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw

Clara STEURBOUT

geboren te Geraardsbergen de 25 juli
1901 en heengegaan op 9 oktober 1977
in de H. Hartkliniek van Geraardsber-
gen, gesterkt door het Sacrament der
zieken.

Een groene loden,

een hoed met een pluimpje,
een dikke sigaar,

en... een gezellige ronde buik.

Dat is ons grootvader.

Ons grootvader, met zijn drie zuivere
liefdes :

zijn unieke vrouw, zijn kinderen en...
de voetbal.

Ons grootvader, de man van principes
en tradities.

Ons grootvader, die om onze "grote”
problemen moet lachen.

Ons grootvader, die na een vermoei-
end leven nog de moed heeft in
onze stoutste dromen te delen.

Ons grootvader, die ons doet gieren
om de streken van zijn opa.

Ons grootvader, die de wereld van on-
ze kinderen enig zal maken.

Ons grooivader, bij wie er steeds tijd
voor je is.

Ons grootvader. Zoek jij maar eens
zo’n grootvader !

Samen met ons grootvader danken wij
U voor de lieve attenties.

zijn kleinkinderen.

Van de Masle




