Gedenk, Heer, dat ik altijd in rechtvaardigheid
voor U heb gewandeld en alles deed om U aange-

mnaam te zijn.

Bid voor de ziel van
Mevrouw

MARIA VAN DEN BOSSCHE

weduwe van de Heer
Victor Dubois
geboren te Brakel op 12 april 1886 en overleden te
Brussel op 9 april 1975, gesterkt door het sacra-
ment van de zieken en begraven bij haar man in
Everbeek St Jozef op 12 april 1975.

Terwijl een late winter stedeling en buitenmens
teistert, is zij naar de eeuwige zomer vertrokken,
Haar leven was als een eucharistieviering : offer,
consecratie, communie.
Een offer: Ze was een toegewijde echtgenote en
een goede moeder. Haar brood heeft ze niet in le-
digheid geéten. Werkzaamheid was het kenmerk
van haar leven.
Een consecratie: Ze had geen tijd om aan kwaad
te denken. Ze leefde uit de kracht van haar geloof
en onder de zegen van God. Zo is haar leven ge-
vuld met een rijke oogst aan liefde en zorg, aan
deugden en vreugden.
Een communie: Haarleven was af. Ze was ge~
reed om in gemeenschapscommunie te treden met
haar Schepper en haar man die haar sinds zolang
is voorgegaan.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, heb dank
voor uw liefde en zorgen. En gij allen die mij hebt
gekend, gedenk mij in uw gebed.

Hr en Mevr. Léon DUBOIS-VAN DEN BOSSCHE,
Mevrouw Léona DUBOIS, haar kinderen,
Hr en Mevr. Luc DUBOIS-LAYS en zoon Philippe
Hr en Mevr. Willy DUBOIS-EYLENBO:CH,
Hr en Mevr, Dries AGNEESSENS-D’HOSE,
Jongeheer Michel D'HOSE,

haar kleinkinderen en achterkleinkind,

danken U voor uw blijken van innige
deelneming in de rouw die hen treft.

Dr. Modde Everbeek




