D%e goed heeft geleefd, sterft nooit slecht.
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Vroom aandenken aan
MEVROUW

Maria, Anna, Louise
VAN DEN BOSSCHE

weduwe van de Heer

Petrus, Gustaaf VAN DER LINDEN,
geboren te St.-Martens-Lierde op 27 december
1901 en er godvruchtig overleden op 25 juli
1978, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

In het leven van deze echtgenote en moeder
betekende God geen formaliteit. In al de le-
vensomstandigheden, die ze heeft meegemaakt,
heeft ze de Heer nooit uit het oog verloren.
Haar maandenlange ziekte heeft ze dankbaar
en gelaten doorgebracht als en vertrouwvol
gebed tot de Heer, die ze zo gaarne in haar
ziekenkamer ontving.

Deze moeder was heel en al bezorgdheid om
haar kinderen, kleinkinderen en familieleden,
altijd begaan met het wel en het wee van
haar medemensen ; diep meevoelend met allen
die door lijden en beproeving werden getrof-
fen, - zij genoot de sympathie en de waar-
dering van allen die haar kenden. Bij haar
vond ieder mens steeds een vriendelijk ont-
haal, een opbeurend woord en vooral een groot
en rotsvast geloof. Ze voelde zich zo gelukkig
als ze nog kon meekomen naar de zondagmis,

waar ze zo één werd met haar duurbare over-
ledenen.

Beste kinderen, kleinkinderen, familieleden
en geburen, gij waart mij allen toch zo
genegen ; ook met U heb ik altijd intens mee-
geleefd. Uw bezorgdheid en kommer om mij
heb ik mogen ondervinden als een dankbare
herinnering. Moge het u allen goed gaan in
het verder leven, waarin gij zeker niet zult
vergeten voor mij te bidden in de wekelijkse
zondagmis en in de familiekring. Streeft ook
altijd naar de beste overeenkomst met ieder-
een.

« Heer God, wij danken U om ons moeder
die Gij ons gegeven hebt, - om haar goedheid,
haar wijsheid, haar christelijk leven, dat zij
ons tot voorbeeld nalaat. Moge haar aards
leven overgaan naar U, Heer, in een familie-
leven dat nimmer eindigen zal en dat vrij
blijft van alle smart en lijden ». Samen met
vader en Michel wacht ik op een eeuwig
samenzijn met u allen bij de Heer.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.

De families :

VAN DEN BOSSCHE, VAN DER LINDEN,
DE CREMER, MISEREZ,

danken U voor de blijken van deelneming.
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