HET IS VOLBRACHT !

Wil met uw gebed en offer tot voor Gods
Rechterstoel vergezellen de ziel van
MIJNHEER

Petrus Van den Bossche

weduwnaar van mevrouw

MARIA LEROY

geboren te St.-Martens-Lierde op 30 juni
1892 en er zacht in de Heer ontslapen de
26 februari 1971, gesterkt door het sakra-
ment der zieken en voorzien van de Pause-
lijke zegen in het stervensuur.

Oudstrijder van de oorlog 1914-1918
Vuurkruis 1914-1918

Ridder in de Orde Leopold II met zwaarden
Ridder in de kroonorde met zwaarden

Kruis van de kroonorde met zwaarden
Oorlogskruis met palm

Herinneringsmedaille Albert I

Medaille van de Stad Luik

Medaille van het IJzerkruis
Overwinningsmedaille

Lid van de Bond van het H. Hart, de Con-
frerie van de H. Barbara en andere god-
vruchtige genootschappen.

Een schoon mens is van ons heengegaan.
Schoon omdat Hij volbracht wat de Heer
van het leven hem had opgedragen als taak.
Werkzaam, vredelievend en zachtmoedig, ge-
duldlg en vol toewijding voor de zijnen zo
ging hij door het leven. Schoon vooral was
zijn leven, toen hij jaren na elkaar dag in
dag uit zijn gehandicapte vrouw verzorgde
met een bewonderenswaardige offervaardig-
heid. In die jaren vooral : voor Petrus geen
ontspanning, niet eens uitgaan, altijd bij zijn
echtgenote ! De Heer zal hem zeker lonen
om die plichtsbewuste uitvoering van zijn
taak in dit leven.

Mijn dierbare kinderen, blijf van elkander
houden, wees mensen van plicht ook daar
waar het soms hard is. Blijf uw vader en
moeder gedenken in uw gebed, om ze al-
dus te helpen ingaan in Gods heerlijkheid.

Familieleden, vrienden en kennissen, laat
ook uw liefde en genegenheid niet eindigen
bij het graf, maar laat ze voortduren over
het graf heen door uw voorspraak voor mij
bij de Heer.

Heer geef hem de eeuwige rust
En het eeuwig licht verlichte hem.
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De familién
VAN DEN BOSSCHE, MATTHIJS,
LEROY en DE BRAKELEER,
zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. DE VOS, St.-Martens-Lierde




