Voor de rechtvaardige is de dood geen ondergang
maar de rijzende dageraad van een nieuw en onver-
gankelijk leven.

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Philomena VanDen Bossche

weduwe van Mijnheer
Severin DE POTTER

geboren te St Maria-Oudenhove, de 14 Juli 1874
en er godvruchtig overleden de 4 Juli 1955,
Gesterkt door de H.H. Sacramenten

Gelijk een lange dag toch ook een avond heeft, zo
heeft een lang leven ook een einde, want niets is be-
stendig en duurzaam op aarde; haastig en vluchtig
gaan de dagen en de jaren hun gang met afwisseling
van vreugde en smart, van troost en lijden.

Vier maand geleden werd haar echtgenoot ten grave
gedragen, en reeds luiden de doodsklokken om haar
heengaan aan te kondigen. Zo zien wij het dikwijls
gebeuren: Vader en Moeder zijn met de jaren steeds
dichter naar mekaar gegroeid, zo onafscheidbaar dat
zelfs de dood ze voor niet lang kan scheiden.

Zij was een goede moeder, vol toewijding en liefde,
maar ook vol energie en werkkracht. Zij was een
deugdzame vrouw, bezield met een levendig geloof.

Wat God haar overzond aanvaardde zij grootmoe-
dig; zij bewaarde den vrede des harten in de beproe-
ving en bleef gelaten temidden van haar lijden,

(Eccl. II)

Dierbare Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden,
ik dank u voor uw liefde en toewijding. De goede God
moge er u overvloedig om zegenen, zoals Hij beloofd
heeft aan de kinderen die hun ouders eren. Bidt voor
mij en voor vader en blijift trouw aan het vervullen
van uw kristelijke plichten, opdat wii allen eens bij
God mogen verenigd zijn in de hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust,
(300 d. afl.)

De familién DE POTTER, VAN DEN BOSSCHE en VAN DORPE

bedanken voor de blijken

van kristelijke deelneming.

Druk L. Jooris-Brewaeys Zottegem




