Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.! (100 d. afl.)

T
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Polydoor Vandenhossche

echtgenoot van Mevrouw

Elodie VAN NIEUWENHOVE

geboren te St Maria-Oudenhove, den 23 Oogst 1878
en schielijk overleden te Deerlijk den 23 Februari
1946

DANKEN U VAN HARTE

—_——

De tijding zijnér onvoorziene dood kwam ineens
als een donderslag en allen die ze vernamen waren
verschrikt en verslagen.

O Heer, de dogen van den mensch zijn kort,
het getal van zijne maanden hangt van U af, Gij
stelt hem palen waar hij niet kan buiten gaan. Hij
komt op als een bloem en wordt vertreden en hij
vlucht voorbij als een schaduw. Job XIV'

Wij zouden moeten in al onze werken en Je-
dachten ons zoo gedragen alsof wij heden sterven
moesten. De dag van morgen is onzeker en wat
weten wij of het voor ons morgen zal worden. Vele
menschen sterven haastig en onvoorziens, want de
zoon der menschen zal komen als wij er het minst
zullen aan denken, Nav. Ch.I23

Vaartwel duurbare Echtgenoote en kinderen,
indien de dood ons voor eenigen tijd kan scheiden
de liefde die ons vereenigt zal eeuwig blijven.
Wees intusschen mijn ziel indachtig in uw gebeden
en H.H. Missen.

VAN NIEUWENHOVE
zeer gevoelig aande blijken van innige

De familitn VANDENBOSSCHE en
deelneming hun betoond bij het overlijden van
Mijnheer Polydoor VANDENBOSSCHE

Druk. L, Jooris-Brewaeys Sottegem
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