Het jaar is uit-
en tenden geleefd
van al zijn oude
ellenden en heeft
de last het ons ontgeven ;
het nieuwjaar heeft,
van heden af aan,
voor iedereen,
een schrede gedaan
wie zal 't tot tenden leven ?
G. Gezelle.

TOT GOD DIE ZIJN JEUGD VERBLIJDDE
KEERDE TERUG
René VAN DEN BOSSCHE
echtgenoot van
Jeanne VAN DE PONSEELE

geboren te Sint-Martens-Lierde
op 17 november 1903 en zachtjes in de
Heer ontslapen te Geraardsbergen op
7 januari 1982, tijdig gesterkt door het
Sakrament der Zieken en de Pauselijke
Zegen.

De families VAN DEN BOSSHE, VAN DE
PONSEELE, DE CREMER en VAN WIL-
DER

danken U voor de blijken van gene-
genheid hun betoond in hun rouw en
voor uw vroom gebed.

Ik

zegen je toeé ogen, pepe,
ze bestierden zo scherp je kleuren-
palet, ze lachten zo blij wanneer je
je kleinkinderen in de winkeldeur op-
wachtte ‘s zondags.
zegen je gesloten mond, pepe,
je had voor alleman een bemoedig-
ende kwinkslag over.
zegen je toeé oren, pepe,
ze waren zo gevoelig voor de tik van
de horloge als voor de tik van ons
aller hart.
zegen je gesloten neus, pepe,
je rook zo graag de geur van terpen-
tijn, pasgeverfde muren en versge-
bakken brood.
zegen je verstijfde handen, pepe,
de witte puntjes op je vingernagels,
je voorhoofd en brilleglazen waren de
littekens van je doe-moed ; niet met
grote woorden, maar dag aan dag
die God ons gaf met dezelfde cou-
rage aan de slag.
zegen je stilgevallen hart, pepe,
het was zo gevoelig maar ook zo
kwetsbaar, moge het rust vinden in
God.
zegen je pepe, - opdat je ons -
wanneer het moeilijk is, weer zou le-
ren : “je moet vooruit in 't leven jon-
gen, maar altijd recht, want scheef
'n blijft niet duren”. Amen.

je kleinzoon.




