,, Al wandel ik ook te midden van kwelling,
Gij houdt mij in leven en strekt Uw hand naar
mijn woedende vijanden uit ; Uw rechterhand, Heer,
is mijn redding.”’ (ps; 137)

HEER, ZIE GENADIG NEER OP UW DIENAAR
MIJNHEER

RENE, ERNEST VANDENBOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw
CLARISSE VAN CAENEGEM

geboren te St-Maria-Oudenhove, op 23 januari 1909 en
godvruchtig overleden in de kliniek Dr Goffaerts te
Zottegem, op 29 juni 1967, gesterkt door
Gods genademiddelen.

Het heeft de Heer behaagd zijn dienaar René Ernest
tot zich te roepen. Meteen heeft Hij een einde ge-
maakt aan een acht jaar lange lijdensweg... Het
spreekwoord zegt : Na regen komt zonneschijn; na
lijden komt verblijden !

Het lijden moet men niet zoeken, het komt van-
zelf. Gelukkig zijn zij die het manmoedig weten te
verdragen en het weten te aanvaarden als de harde
weg die recht naar het eeuwig geluk voert. Een
diepe wijsheid vinden wij in dit woord : Werken
is goed, bidden is beter, lijden is best! Eerbied
vervult ons voor de mens die zonder klagen midden
de pijn het hoofd omhoog hield. Hij is groter dan
de rusteloze arbeider of de mens die uren bidt. Al
begrijpen wij als mens niet waarom de ene het goed
heeft en kerngezond is en de andere door pijn gebukt
gaat, toch moeten wij dit mysterie aan Gods Alwe-
tendheid overlaten in afwachting van het ogenblik
waarop ons aller ogen zullen opengaan...

Bidden wij tenslotte :
Wij bidden U, Heer,
dat wij allen die met hem verbonden waren,
nu ook, omwille van zijn dood,
dieper met elkander verbonden mogen zijn.
En mogen wij in die samenhorigheid
en in alle vriendschap en vrede op aarde,
de belofte herkennen
dat Gij ons in de dood getrouw zult zijn.

Mevrouw René-Ernest Vandenbossche, geboren Clarisse
Van Caenegem, zijn echtgenote

Mijnheer en Mevrouw Armand Vandenbossche-Vander-
meeren en zoon Rudy,

Mijnheer en Mevrouw Polydoor Vandenbossche-Geurts
en dochter Jenny,

Mejuffer Madeleine Vandenbossche,

Mijnheer en Mevrouw Willy De Schrijver-Vandenbos-
sche, zijn kinderen en kleinkinderen

Mevrouw Wed. Polydoor Vandenbossche-Van Nieuwen-
hove, zijn moeder

Zijn broeders, zuster, schoonbroeders, schoonzusters,
neven en nichten,

De families Vandenbossche, Van Caenegem, Van
Nieuwenhove en Ramsdam,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken
van innige deelneming en
DANKEN U.
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