Lief en leed heb je met ons gedeeld,
en nu ben je er niet meer.

We missen je vaderlijke goedheid

maar je warmte bewaren we in ons hart.

1.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Roger VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN DER STICHELEN

geboren te Erwetegem op € januari 1924 en
overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
te Geraardsbergen op 26 maart 1999,
gesterki door het Sacrament van de ziekenzalving

De families VAN DEN BOSSCHE, DE RIDDER,
VAN DER STICHELEN en LIMPENS,

danken U voor uw aanwezigheid en
medeleven in hun rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

Liefste zoet,
Liefste pa,
Liefste pepe,

Vandaag is een dag die ons allen veel verdriet
doet. Heel veel herinneringen aan jou blijven
echter bij ons. Herinner je je nog alle wandelin-
gen en fietstochten samen met meme en met
ons ? Daar kon je echl van genieten, echt geluk-
kig zijn. Je was voor ons allen een echte lieve
pepe. Ook de reizen met meme, papa en mama
waren voor jou een echt genot. Zelfs het werken
met nonkel Gentil in je tuin waren een ware
deugd. Tot het moment dat je je niet meer zo
goed voelde. Soms ging het een beetje slechter,
maar toch bleei je altijd vechten voor het leven.
En nu ben je er niet meer. Zo plots en onver-
wacht heb je ons verlaten. Het doet ons veel
pijn. Weet dat je in ons hart heel dicht bij ons
blijfi en, lieve pepe, moge God nu voor altijd
over je waken .

(Nele, Tineke en Mieke).

Beste Roger,

Je zei ooit: " Hel leven is zo eenvoudig, maar
de mensen maken het te ingewikkeld "'. Je zei
graag dal je gelukkig was, gelukkig leefde, dank-
baar om je gezin en om je kinderen, fier om je
kleinkinderen. We vierden samen je huwelijks-
jubileum in 1995, weet je nog ? Je deed veel
goed in je leven. Je bracht veel zonneschijn in
Sint-Martens-Lierde : in het koor, op de Sint-
Ceciliafeesten, in het organisatieleven. We zagen
je graag wandelen, arm in arm met Maria, een
ommetje maken langs de kerk waar je samen in
je goede dagen een ereplaats had op zondag.
We herinneren ons je gaan-en-komen alsof het
gisteren was. We willen je zeggen hoe dankbaar
wij je zijn, hoe dankbaar je vrienden van toen
zich jou herinneren (namens de zangers van het
koor).




