Rust nu maar uit, je strijd is gestreden,
Jje hebt het met veel geduld gedaan,
wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?
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Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Roland VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw Jenny ROKEGEM

Geboren te Opbrakel op 2 maart 1948 en
overleden in het A.Z. Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 17 december 2001,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Lid van K.V.G. Brakel.

Ziin echtgenote, kinderen en kleinkind danken U
voor uw aanwezigheid
bij het afscheid van hun familielid.

De namis wordt opgedragen op
zondag 13 januari 2002 om 11 uur
in de parochiekerk Maria-Magdalena
te Sint-Maria-Lierde.

't is goed jong
waren je woorden als wij jou konden helpen
‘t is schoon jong
waren je woorden als je kon genieten
jij had de kunst
om goed van slecht te scheiden
je bent een goed mens
jij was heel blij in het dagcentrum
we gaven de kippen eten
we babbelden een beetje
in de zon genoot je van de rust
je hield van witte lelies in de tuin
je maakte prachtige schilderijen op zijde
je lachte altijd
je wou een week op verlof
het werd het ziekenhuis
is het leven positief of negatief ?
Roland zeg het ons

(ie vrienden uit Bottelare)

dank vrouw en kinderen
dank Dario zjjn god en petekind
dank allen die hem dienden
die hem zo innemend vonden
dank Rita van Ziekenzorg
de C.M. en het Wit-Gele Kruis
dank A.Z. Zusters Hogerlucht te Ronse
dank alle vrienden van Bottelare
dank elk gesprek met hem.

Begr.-Fun. b.v.b.a. Raoul, Brakel, Tel. 065/42 24 49







