Vandaag is de mens, morgen is hij verdwenen.
.I.
BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Albert Van den Brande

zoon van
(+ Mijnheer Aimé) en Mevrouw Madeleine LEYMAN,
geboren te Mater, de 28 october 1921, en kortstondig
overleden te Oudenaarde, de 15 februari 1960.
Bediend met de HH. Sakramenten der zieken.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheid
opdat wij een ander geluk dat niet bedrieglijk is zou-
den zoeken.

Heer, wees uwe goedertierenheid en uwe barmhartig-
heid, die Gij ten allen tijde getoond hebt indachtig.

Dierbare moeder, broers, zusters en familie, uw
zorgen en genegenheid voor mij waren mij een steun ;
gaarne zou ik in uw midden gebleven zijn. Doch God
de Grote Meester beschikte er anders over. Zijn H.
Naam zij gezegend.

Hebt dank voor alles wat ge voor mij deed. God
lone er u om. Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid | (300 dag. afl.)

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R. I P

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers
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