Ik ben de verrijzenis en het leven ;
wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven-
(Ev.)

.‘.

Gedenk in uw gebeden de ziel van
DE HEER
DESIRE VAN DEN BRANDE
weduwnaar van Mevrouw

YVONNE VAN HECKE

echtgenoot van Mevrouw
ANNA WALRAET

Geboren te Wieze op 17 september 1913 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in het
O.-L.-Vrouwziekenhuis te Aalst op 27 april 1978
Gesterkt door het Sakrament der zieken

De families VAN DEN BRANDE,
WALRAET, VAN HECKE,
DE GRAUWE en BADIE

danken voor uw deelneming en gebed

Zijn leven, getekend door arbeid, zorg voor zijn
gezin, grote liefde voor de zijnen en vertrouwen
op God, werd afgebroken toen kracht en sterkte
hem nog vele jaren schenen te beloven.

Elke gebeurtenis in zijn gezin en in dat van zijn
kinderen leefde hij mee en hij zag het familiegeluk
bij hen dat hem trots en vreugde schonk.

In onze droefheid blijft onze troostende hoop en
ons vurig gebed zich richten tot de barmhartige God
opdat Hij alle lijden en alle smart van vader zou
omzetten door de kracht van Jezus Verrijzenis in
vreugde en onvergankelijk geluk.

Mijn goede echtgenote, heb dank voor uw troost
en uw helpende genegenheid. Mijn goede kinderen,
kleinkinderen, familieleden en vele vrienden, blijft
ook-gij mij gedenken in uw gebeden, zoals ik allen
dank die mijn lijden en sterven hebben verlicht en
mij hielpen binnentreden in het zalige Vaderhuis.

Druk. Van Damme - Wieze




