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Als ons menselijk verhaal,
met wisseling van vreugd en pijn,
tot aan het eind is volgeschreven,

De goede man had in zijn ogen
een glimlach soms van guitigheid
en een oneindig mededogen

wenkt God, die het ons heeft gegeven, tot goedheid en begrip bereid.

om eeuwig bij Hem thuis te zijn.

Hij zocht het niet in luide woorden
maar in de dingen binnenin

en het gebed, het ongestoorde,

gaf aan zijn leven diepe zin.

Gelovend aandenken aan

DE HEER

Etienne
VAN DEN BROECKE

echtgenoot van mevr. Paula ASSEZ

Hij heeft zijn dood bewust aanvaard,
grootmoedig als hij was in 't leven
en zich in eenvoud maar gegeven:
wat God bewaart is wel bewaard.

geboren te Munkzwalm op 22 juli 1931 en
godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent op
28 juni 1995, gesterkt door het Heilig
Sacrament der zieken.

Mocht langzaam in ons allen rijpen
de dankbaarheid om deze man,
berusting ook om 't niet begrijpen,
wat God ons allen geven kan;

De families VAN DEN BROECKE,

DE VUYST en ASSEZ, VAN DER
DONCKT, COPPENS danken U voor uw
gebed en medeleven.

De namis zal opgedragen worden in de kerk
van St.-Ursmarus te Zegelsem op zondag
30 juli 1995 om 9.30 uur.
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