zijn kinderen ;

zijn echtgenote ;
zijn schoonouders ;

VAN CANEGHEM en VAN DURME.
DANKEN U om Uw deelneming hen betoond in hun rouw.

Mevrouw Prudent VAN DEN BROECKE, geboren Maria DE VUYST,
Mijnheer en Mevrouw André DE GREEF-VAN DEN BROECKE.

Mijnheer Gerard VAN DEN BROECKE,
Mijnheer André VAN DEN BROECKE,

Mijnheer Adelin VAN DEN BROECKE,
Mijnheer en Mevrouw Remi DE VUYST-VAN DURME,

Mejuffer Marie-Paule VAN DEN BROECKE,

Mijnheer Etienne VAN DEN BROECKE,
De familiéen VAN DEN BROECKE, DE VUYST,

Y
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus, Prudent VAN DEN BROECKE
echtgenoot van
Mevrouw Maria DE VUYST
geboren te Scheldewindeke de 12 oktober 1902
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Oudenaarde
de 8 april 1957.

gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven is
een rook die vervliegt, alles is ijdel rondom ons
behalve God beminnen en Hem alleen dienen,

Thomas a Kempis.

Voor de ware kristene is de dood nooit verschrik-
kelijk, hun sterfdag hier op aarde is hun geboortedag
voor de hemel ; de dood stelt een einde aan de ellenden
van het leven en leidt ze naar de verblijfplaats van de
gelukzaligen.

Aangegrepen door ’'n ziekte, waartegen alle mense-
lijke pogingen schipbreuk leden, wordt opnieuw een man
in de bloei zijner jaren uit ons midden gerukt.

Zijn vroegtijdig afsterven doet ons inzien de broos-
heid en breekbaarheid van het leven op aarde, en doet
ons tevens begrijpen het belang van ons eeuwig leven te
verzorgen. Dienen wij daarom trouw de Heer terwijl de
tijd ons gegund is.

R, 2= F T $,

ote en Kinderen, ik dank U
voor de goede zorgen mij verleend vooral gedurende mijn
ziekte. Van hierboven zal ik U mijn dankbaarheid be-
tuigen met voor U ten beste te spreken bij de Heer. Het
enige wat ik U vraag is mij indachtig te zijn in uw god-
vruchtige gebeden.

— Duurbare Bloedverwanten en Vrienden, bidt
voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U! (300 d. afl )

Oudenaarde, drukk, Mich. BEVERNAEGE




