Ik zal de halmen niet meer zien,
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in de oogst geloven,
waarvoor ik dien !
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Vroom aandenken aan
DE HEER

Robert VAN DEN BROECKE

Weduwnaar van Mevrouw
Martha VAN HESSCHE

Geboren te Oosterzele op 17 augustus 1903 en
zacht in de Heer ontslapen te Gentbrugge op
25 april 1981, gesterkt door het Sacrament van
de zieken.

De overledene was een goed, eerlijk en
zachtmoedig man. In Gods heerlijke natuur
werkte en leefde hij met hart en ziel. Daar
vond hij zijn waar geluk en stille vreugde.

Wie zo met de gang van de seizoenen mee-
leeft, wie bewust van de Heer hierboven de
zegen en het welslagen van zijn arbeid ver-
wacht, die heeft geen moeite om zijn Schep-
per te erkennen en Hem dankbaar te zijn voor
zijn vele goede gaven. Hij weet wat het zeg-

gen wil : «In Gods zegen is het al gele-
gen ! ». Zo groeit men spontaan tot geloof in
God, tot volle vertrouwen in de hemelse Va-
der. We mogen erop rekenen dat het leven
van deze landman zo gegroeid en gerijpt is
voor de hemel.

Dierbare kinderen, samen met moeder, heb
ik voor U het beste betracht en er mij voor
ingezet. Uw toegewijde genegenheid was voor
mij, na moeders heengaan een grote steun,
waarvoor ik U van harte dankbaar was en
blijf. Blijft gij mij trouw gedenken in uw ge-
bed en in uw ganse leven.

Moeder Maria, bij de aanvang van deze
meimaand stellen wij ons vertrouwen op U !

De Heer en Mevrouw

Adelin VAN DE WIELE-VAN DEN BROECKE
en zoon,

De families VAN DEN BROECKE,

VAN HESSCHE, DE BACKER en DE SUTTER

danken U oprecht voor de blijken
van deel ing en gebed
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