Gij hebt mij geroepen Heer, hier ben ik |
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GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE ZIEL VAN MIJNHEER

Germain VAN DEN BROEKE

Echtgenoot van Mevrouw

Rita GANDIBLEU

geboren te Elst den 21 Maart 1894, en naeen lang
en smartvol lijden, zacht in den Heer ontslapen te
Fontaine-1'Evéque, den 21 Mei 1948,
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Oud-Strijder 1914-'18, vereerd met het Oorlogskruis
met 2 palmen, IJzerkruis, Overwinningsmedalie
en het Vuurkruis.

De dood leert ons wat het leven is op aarde ; de ge-
zondheid is maar een voorbijgaande weldaad.

Germain was een man als een boom, sterk en vol
arbeidsgeest vond hij zijn grootste genot in het
streven naar hooger. Hij kende rust nog duur.

Zijn immer opgeruimd karakter, zijn voortdurende
welwillendheid, het steeds bereid zijn om dienst te
bewijzen. om ouderen te helpen, bezorgden hem de
genegenheid van ontelbare vrienden.

Germain, ook het vaderland verliest in U een
zijner flinke en trouwste zonen. Welk vurig idealisme,
school er in uw jonge lichaam bij uw aankomst aan
den I]zer. Hoeveel strijdmakkers vonden bij U troost
en nieuwe moed in die vele sombere uren en droeve
dagen. Nooit kwam er de minste klacht van uwent-
wege. altijd blij. steeds vol optimisme waart gij
het rasechte toonbeeld van uw fier vlaams bloed.
Ook deze laatste oorlogsjaren eisten terug uwe edel-
moedigheid. Het was gij die telkens en opnieuw uit-
verkozen werd voor de meest vertrouwelijke zendingen
en de gevaarlijkste taken. Hoeveel levens hebben hun
behoud aan U te danken | Nu waart gij de stille maar
dezelfde verknochte vaderlander. Dat uwe ziel in
vrede ruste.

Duurbare echtgenote. mijn lieve kinderen, ik dank
U voor uw onbaatzuchtigeen liefdevolle zorgen tijdens

mijn pijnlijke ziekte. Gij waart mijn trots op aarde en
zoo graag wou ik nog langen tijd met U samen gelukkig
zijn, doch O. L. Heer beschikte er anders over, Zijn
H. Wil geschiede !

Beminde bloedverwanten en al mijn vrienden oud-
strijders, ik moet U hier verlaten maar wacht U allen
hierboven. Vergeet mij niet in uwe gebeden, — Tot blij
weerzien |

Zoete harten van Jezus en Maria, wees mijn heil |
300d. afl.

De families VAN DEN BROEKE,
GANDIBLEU, DE PESSEMIER en
CHARLIER,

bedanken voor de blijken van deelneming.

Van Hoever, Elst.
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