Gustaaf VANDENBROUCKE

Metser bij EBES op rust

Stichter - erevoorzitter A.T.B. De Natuurvrienden - Bredene
Stichter - erevoorzitter De Rode Valken - Bredene
Oudstrijder - krijgsgevangene - gewapende weerstander
1940-45 en vereerd met verschillende eretekens

Lid van D.U.S.1.V.0. - afdeling Bredene

Lid Unie der Verbroederingen van het geheim leger -
afdeling Oostende

Lid Koninklijk verbond der veteranen van Koning Albert | -
afdeling Oostende

Lid van S.P. - afdeling Bredene

Lid van de bond der gepensioneerden «Jonger dan je denkt»

Echtgenoot van MARCELLA BALLIERE

Geboren te Bredene op 16 september 1913 en
overleden te Oostende (H. Serruysziekenhuis) op
26 juni 1989.

Marcella VANDENBROUCKE-BALLIERE

Fernand en Micheline VANDENBROUCKE-DE ROO
Roland en Trees VANDENBROUCKE-VAN DEN MEERSCHE

Stefanie VANDENBROUCKE
An VANDENBROUCKE

De Families VANDENBROUCKE, BALLIERE,
VAN LITSENBORGH en ROMMELAERE

danken U voor de blijken van deelneming.

In het lieve dorpje aan de Noordzee
Woon ik jaren in geluk en vree

Daar in het wijde viakke polderland

Wil ik blijven wonen heel mijn leven lang.

Fier ben ik op Bredene en zijn duinen

Met die groene viekken in die kruinen.

't Is een stuk natuurschoon in zijn wilde pracht
Houd ze ongeschonden, blijf steeds op de wacht.

Dan die uitgestrekte groene weiden

Waar de dorpen dan omhoog uitrijzen

En waar molens draaien in hun volle viucht
En de stormen loeien aan de Noordzee kust.

Ik ken een volk, een kloeke werkersschare
Op het land of varend op de baren

In de kamp de levenstrijd voor het bestaan
Zijn reeds vele mensen op de zee vergaan.

Uit het werkersvolk ben ik geboren

Trouw blijf ik mijn volk en vlaamse bodem

Want de toekomst brenge ook voor ons 't bestaan
En een volk met werkers zal ook nooit vergaan.

Gustaaf Vandenbroucke.
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