i Bid God voor de ziel van
HEER

Maurice VANDENBROUCKE

echtgenoot van Mevrouw Leona DELNATTE
geboren te Kortrijk de 11 juni 1893 en er haastig
overleden de 3 juni 1967, gesterkt door de laatste
H. sakramenten der stervenden.

Wij danken U Heer God

voor deze man die ons zo dierbaar was

en die zo plotseling is weggevallen uit deze
wereld.

Wij danken U voor alle vriendschap die van hem
is uitgegaan
en voor de goedheid die hij rondom zich ge-
bracht heeft.

Wij danken U, omdat hij met zijn gaven en fou-
ten een mens was om van te houden.

Wij bidden U

dat er niets van dit mensenleven verloren zal
gaan, dat wat hij gedaan heeft

ten goede zal komen aan deze wereld ;

dat de mensen die na hem komen,

zouden eerbiedigen al wat hem heilig was,

dat hij in alles waarin hij groot geweest is, in
zijn rusteloos werken en zijn liefdevol zorgen, tot
ons mag blijven spreken juist nu hij gestorven is.

Wij bidden U

dat zijn echtgenote zich moge troosten om zijn
heengaan, bij het weten dat hij nu gelukkig
is bij U, Vader.

dat hij voort mag leven in zijn kinderen en klein-
kinderen,

in hun hart en in hun levensdurf,

in hun gedachten en in hun geweten.

zijn echtgenote,

Mevrouw Maurice VANDENBROUCKE-DELNATTE,

zijn kinderen,

Heer en Mevrouw Alberic VANDENBROUCKE-DEMERLIER,

Jongejuffer Dominique VANDENBROUCKE,

Jongeheer Pol VANDENBROUCKE,
Jongeheer Xavier VANDENBROUCKE,

zijn kleinkinderen,

Jongejuffer Florence VANDENBROUCKE,

De Familiéen VANDENBROUCKE, DESSEIN, DELNATTE en VERHAEGHE,

Betuigen U hun hartelijke dank voor de

bewijzen van deelneming in hun rouw.
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