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BID' GOD VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

ZULMA VANDENBROUCKE
Weduwe van Heer HENRI RENIERS

geboren te Otegem, de 24 juni 1876 en godvruchtig
overleden te Avelgem, de 19 januari 1969, versterkt
door de Heilige Sacramenten der zieken.

In de gezegende ouderdom van haar 93ste jaar is
moeder van het aardse naar het hemelse overgegaan.

Moeder was een sterke vrouw. Met werken en zorgen,
van de vroege morgen tot de late avond, heeft zij ge-
staan naast vader, zalige gedachtenis, voor het welzijn
en het geluk van haar gezin. Schone en blije dagen
heeft ze gekend, maar ook dagen van grote kommer en
zware beproevingen in de moeilijke tijden die zij heeft
beleefd. Moedig heeft zij zich door het leven gewerkt,
vertrouwvol op Gods vaderlijke voorzienigheid. Zij was
een diepgelovige vrouw die haar handen, vereeld door
het zware werk, nedrig en gelaten dagelijks vouwde
voor haar God en Vader. Ten einde geleefd is zij
zachtjes de eeuwigheid ingegaan.

Heer Jezus, met vertrouwen bidden wij : schenk aan
uw dienares de eeuwige rust in het huis van de he-
melse Vader.

Geliefde Kinders en Kleinkinders, met veel liefde en
groot geduld, hebt gij mij bijgestaan in mijn oude dag.
Ik dank u van harte om uw goede zorgen. De Heer
schenke u zijn milde zegen. Blijf nu ook moeder piéteit-
vol gedenken in uw gebeden. Tot weerziens.

Dierbare Familie en Vrienden, aan alles komt een
einde. Dank om uw genegenheid. Bid voor mij.

De families RENIERS, VANDENBROUCKE,
DEMEULEMEESTER, HILDERSON en LEFEBVRE,

danken U om uw gebeden
en blijken van deelneming.
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