De dood ontneemt ons het leven niet, maar verandert
het in een beter leven.

e
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

HELENA VAN DEN BULCKE,

echtgenote van Mijnheer
REMI EECKHOUT,

geboren te Baelegem, de 27 November 1885 en
schielijk overleden te Qosterzele, de 31 October 1950

Gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Onze dierbare overledene is wel plots van ons weg-
geroepen maar werd niet onvoorbereid gevonden. Ze
heeft immers altijd geleefd volgens de waarschuwing
van onze Goddelnke Meester: "waakt, want ge weet
niet op welke dag de Heer zal komen.... weest dus ook
gii voorbereid, want de dood komt op een onverwacht
uur.., (Mt. 24.)

Als christen mens werd ze opgevoed, als goede chri-
sten vrouw en moeder heeft ze geleefd.

Trouw ging ze ter kerke, was gehecht aan H. Mis en
Sacramenten. vond steun en licht in haar gebed. Haar
taak als echtgenote en moeder heeft ze naar geweten
steeds ijverig behartigd. Zo werd ze de vreugde van
haar huisgezin, zo bracht ze in haar huis de zegening
van stil geluk.

Gans onderworpen aan Gods beschikking heeft ze
haar leed gedragen, hoewel het voortdurend zwaarder
werd. Aldus was ze goed voorbereid toen de Heer haar
riep em op te stijgen naar het gelukkig samenzijn met
alle heiligen.

Dierbare Echtgeneot, Kinderen en Familieleden, uw
droefheid is begriipeliik zeer groot, maar uw geloof zal
troost en sterkte bieden. Wel verblijf ik niet meer bii U
maar toch leeft miin ziel en gaat ze op naar Gods geluk.
Helpt me door Uw gebed dat doel te bereiken. Daar
zien we elkaar eens weer.

Zoet hart van Maria, wees miin zaligheid.

D_rukk:rﬁ Lourdault, Oosterzele - Tel. 169.

Mijnheer Remi EECKHOUT ;

Mijnheer en Mevrouw Henri DE GROOTE-EECKHOUT ;
Mijnheer en Mevrouw Jules EECKHOUT-DE NEVE ;

De Familie VAN DEN BULCKE,

De Familie EECKHOUT,
De Familie DE MEIRELAERE,

De Familie DE NEVE,

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in

hun rouw betuigen U hur innigen dank.




