Mijn Jezus, barmhartigheid.

1.

Gedenk in gebed en offer

Mevrouw

Simone Van den Bulcke

echtgenote van de Heer
Nestor Taildeman
geboren te Petegem (Deinze) op 1
februari 1912 en godvruchtig overle-

den op 14 februari 1874 te Brakel-
Michelbeke.

Voorzien van het H. Oliesel "in exfremis”

De Heer zegt : "lk ben de Verrijzenis
en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in
geloof aan Mij: zal in eeuwigheid nief sterven”

Zij was een vrouw mef een zuiver harf.
Veel kruisies kreeg zij te dragen, maar haar
geloof en de opbeuring van haar man, heb-
ben haar immer geholpen. Moge de Heer
haar nu de eeuwige beloning in de Hemel
verlenen,

Beste echfgenoof, eerst en vooral dank
voor 't geluk dat gij mij geschonken hebt.
Samen hebben wij lief en leed gedeeld. Ik
was zo bekommerd met u. Steeds waart gij
voor mij de froostende engel. Van bij de Heer
zal ik voor u blijven zorgen. Zoek froost in
het gebed en fot weerziens.

Duurbare familieleden vrienden en ken-
nissen. dank ook voor uw medeleven. Helpt
mijn man in deze moeilijke ogenblikken.

H. Maria, bid voor ons.

De Heer Nestor Taildeman,
De families TAILDEMAN - HOEKMAN -
VAN DEN BULCKE - D'HONDT

danken U voor de bliken van
kristelijke deelneming.

Dr. L. Joorts Brewaeys - Zoltegem




