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BID VOOR DE ZIEL
van

DE HEER
CHARLES VAN DEN DAELE

weduwnaar van mevrouw
HILDA DE WOLF

Hij was geboren te Etikhove, de 18 juni 1906, en
overleed aldaar de 30 november 1970.

Levenslustig was Charles die zondag naar de
wedstrijd gaan zien van de plaatselijke voetbalclub ;
niemand zou er aan gedacht hebben dat hij niet
meer naar huis zou komen. Niet ver van zijn huis
werd hij in de nacht gevonden, slachtoffer van een
doodrijder. Is het de ziekte niet die toeslaat, dan
loert de dood overal langs de baan, zelfs langs de
kleinere landwegels. ,, Is het morgen, ge moogt niet
zeker zijn van de avond; en is het avond, gij
moogt u geen morgen beloven. "’

De overledene telde vele vrienden omwille van
zijn goede inborst; zijn onverwacht en tragisch
overlijden is een zware slag voor zijn familie en
voor allen die hem kenden en van hem hielden.
Dierbare kinderen, put sterkte in uw geloof bij deze
onverwachte scheiding. lk heb in God geloofd en
geleefd volgens Zijn wet ; vraagt aan de Heer dat
Hij mij genadig zij, omwille van Kristus. Blijft
eensgezind in de hoop op het wederzien met moe-
der en mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Heer en Mevrouw Marc SPILEERS-VAN DEN DAELE
en kinderen,

Heer en Mevrouw Jacques VAN DEN DAELE-HEU-
VICK en zoon,

Heer en Mevrouw Jeanot VAN DEN DAELE-
VANUXEM,

De families VAN DEN DAELE, VAN DER EECKEN,
DE WOLF en BUSSON,

danken U oprecht voor de blijken van
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DRUKK. DE RIEMAECKER, NUKERKE




