1.
VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Hervé VANDENDAELE
echtgenoot van Mevrouw Hilda DE STAEBEL

geboren te Schorisse op 14 november 1935 en
godvruchtig overleden te Ronse op 22 december 1993,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Een man met een hart van goud is van ons heenge-
gaan. We zullen je missen, vader en pépé. Je leerde ons
van het leven te houden. Je hebt ons geleerd wat liefde
is. Je had een gouden hart en je was levenslustig. Je han-
den waren nooit moe om ons, je vrouw, je kinderen, je
kleinkinderen en vooral je ouders te helpen. Ook familie-
leden en vrienden konden steeds op je rekenen. Voor je
werk was niets te veel, zelfs tot op de laatste dag niet.
En voor je kleinkinderen, waar je zielsveel van hield, had
je nog zoveel plannen om ze te leren hoe het in het le-
ven moet. Het afscheid valt toch zo zwaar, maar we zul-
len op God betrouwen dat Hij ons steunt om elkander te
troosten in de moeilijkste tijden.

Vaarwel beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
ouders, familie en vrienden, eens zullen wij elkander
weerzien bij de Heer.

Barmhartige God, schenk hem de eeuwige vrede !

Namis in de parochiekerk te Louise-Marie op zaterdag
5 februari 1994 om 18 uur.

Hilda DE STAEBEL, zijn echtgenote;

Dany en Patricia VANDENDAELE-DE ROOSE,
Rudy VANDENDAELE, zijn kinderen;

Jirgen VANDENDAELE -zijn petekind-,

Jolien VANDENDAELE, zijn kleinkinderen;

Daniel en Georgina VANDENDAELE-VANDEWATTYNE,
zijn ouders;

De families VANDENDAELE-VANDEWATTYNE en
DE STAEBEL-GOSSEYE,

danken U van harte voor uw gebed
en uw blijken van medeleven.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.
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