Gelovig sterven -
is afscheid nemen van de tijd
Dankbaar aandenken aan niet van het leven,

is het ene mysterie verlaten

JUFFEROUW om het andere in te gaan,
Paula VAN DEN DAELE is op het woord van Jezus
de Hoop verwisselen voor de zekerheid
Geboren te Eist op 5 december 1919 dat God liefde is.
en godvruchtig overleden in W. Bruyninckx.

het rustoord Najaarszon te Brakel
op 16 oktober 2003,

gesterkt door het sacrament
Uw aanwezigheid en uw medevoelen

waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De families Van Den Daele en De Bock.

van de ziekenzalving.
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