Geef Uw dienaar de eeuwige rust, Heer,
om zijn gegeven-zijn aan U en zijn medemensen.

DANKBAAR GEDENKEN WIJ
DE HEER

Petrus Joseph Van den Daele
echtgenoot van MARIA NOELS

geboren te Zegelsem, op 17 september 1902 en
godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde, op
16 mei 1983, gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken.
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D2 families VAN DEN DAELE, NOELS,
DE BOCK en HAEGEMAN,

danken U voor uw gebed en uw blijken van
innig meevoelen.
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In de bloemende mei heeft de Goddelijke
Tuinier zijn bloeiende schepping bezocht en er
één van zijn schoonste bloemen geplukt om haar
te dragen naar zijn vereerde Moeder om er voor
eeuwig te prijken voor haar hemelse troon...

Zoals elke goede echtgenoot, liefhebbende
vader en bereidwillige buurtmens heeft " Jefke ™’
zich zovele jaren, met een volle inzet van zich-
zelf, gedienstig en verantwoordelijk gevoeld en
getoond.

Met een vaardigheid en een weinig geevenaar-
de vlugheid ging zijn aandacht naar ieder die
hij kon helpen ... met in het glimlachend gelaat,
ogen die voldoening en geluk uitstraalden, als
gevolg van een beloning die God alleen geven
kan aan degene die Hem liethebben in ieder
medemens.

Duurbare echtgenoot, vader, grootvader, broer
en buurtmens, wij allen zullen U erg missen.
Met ieder van ons zijt gij altijd sterk bekommerd
geweest, en gij waart zo fier op Uw kleinkin-
deren. Uw beeld zal nocoit uit ons leven en uit
onze buurt wijken. In geest van dankbare weder-
liefde stonden wij met moeder rond U aan het
ziekbed. Nu ook deze taak voor ons ten einde
is beloven wij, U dat te geven wat nu alleen nog
kan helpen : ons gebed.

« God, gedenk Joseph, die Gij uit ons midden
tot U hebt geroepen. Bewaar hem in Uwe en in
onze liefde, geef dat hij mede mag verrijzen met
Uw Zoon, Jezus Christus en mede mag verheer-
lijkt worden met Zijn Goddelijke Moeder die hij
hier, in en rond haar wijkkapel, met hand en hart
heeft vereerd ».

Jezus, Maria en Jozef, zijn vereerde patroon,
neem hem op in Uw eeuwige thuis.




