«Als de graankorrel sterft, brengt hij veel
vruchten voorts. Joh. 22, 24
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In deze tijd van het jaar waarin de natuur
langzaam sterft en wij ons in stilte voorberei-
den op Allerheiligen en Allerzielen is deze
eenvoudige en brave man van ons heengegaan
naar God, zijn Meester en Schepper.

Goedheid en zachtheid waren de karakter-
trekken van vader. Man van gelcof in God en in
zijn Voorzienigheid was hij helemaal bezorgd-
heid en liefde. Hij leefde niet voor zichzelf
maar wel voor vrouw en kinderen aan wie hij
zich volledig met hart en ziel schonk. Daarbij
was hij een goed mens, een goed gebuur en
vriend, die hielp waar hij kon en zoveel hij
kon. Hij was een gelukkig mens, temidden van
zijn kinderen en kleinkinderen. Hoe meer zij
bij hem waren en hoe vaker zij op bezoek kwa-
men, hoe liever hij het had. Het was dan ook
niet te verwonderen dat het heengaan van zijn
lieve echtgenote een zware klap en beproeving
betekenden in zijn leven, waarover hij veel en
lang heeft getreurd.

Gelukkig kon hij rekenen op de nabijheid van
het gezin van een van zijn kinderen waarmede
hij voortaan lief en leed deelde.

In zijn vrije tijd was zijn hof en zijn tuin
een aangename hobby en verstrooiing. Stilaan
hebben wij hem zien achteruitgaan en begcn-
nen de jaren zwaar door te wegen. Zoals een
rijpe herfstvrucht is hij rustig en stil van ons
weggenomen om een nieuw en gelukzalig leven
te beginnen samen met moeder en al onze dier-
baren in het hemels Rijk bij God, onze Vader.

Wij zijn God dankbaar omdat Hij ons zo'n
Vader en vriend gegeven heeft. Ons gebed zal
nu het grootste teken zijn dat wij hen, die alles
voor ons betekenden, niet vergeten.

Heilige Maria moeder Gods, bid voor ons,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
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