Waakt en bidt, want gij weet niet op welk uur de
Heer zal komen. Matth. 24
T

BID VOOR DE ZIEL VAN
ADELINE VANDENDOOREN

weduwe van
Emile Florimond VAN NIEUWENHOVE

geboren te Everbeek, den 22 November 1880 en
er godvruchtig overleden, den 11 Juni 1951, voor-
zien van de HH. tacramenten der stervenden en
van den Pauselijken Zegen « in articulo mortis » .
&« — O =— »

Zij was een kloekmoedige vrouw die met wijs
beleid haar huisgezin bestierde, een voorbeeldige
moeder die zich aan de opvoeding harer kinderen
met bijzondere zorg heeft toegewijd.

Vroegtijdig leerde zij de beprceving kennen,
maar de moed ontviel haar niet; in het gebed vond
zij steun en sterkte en Ged zegende haar werk.

Zij was goedhartig, dikwijls heeft zij in 't ver-
borgen haar hand voor behoeftigen geopend en
haar arm tot hulpelozen gereikt.

Met een gerust gemoed en met de diepste ge-
voelens van betrouwen in Gods barmhartig heid ,
gaf zij hare ziel in de handen van haar Schepper
terug.

Mijn welbeminde Kinderen en Kleinkinderen en
£ij allen die ik oprecht bemind heb, ik zeg U vaar-
wel en tot wederziens bij den Heer. Hebt dank
voor uw verkleefdheid en toegenegenheid en blijft
mij steeds in uw gebeden en HH. Missen gedenken

Jezus, Maria, Jozef. 7i.enT7 q. afl.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk. 300d

Rk Mot Evarbeske, ——

CLINQUANT en STEVENS.

ming, betoond bij het afsterven van Mevrouw
ADELINE VANDENDOOREN

‘bieden wij U onzen oprechten dank.
De familién VANDENDOOREN, VAN NIEUWENHOVE,

Zeer gevoelig aan de blijken van christelijke deelne-




