Niets i's zekerder dan de dood, niets is on- |
zekerder dan het uur des doods. H. Augustinus.

.'.

Bidt voor de ziel van

MIJNHEER

Albert Van den Dooren

echtgenoot van Mevrouw
Maria Van der Heyden

geboren te St.-Martens-Lierde, de 10 oktober 1901
en aldaar schielijk uit het leven gerukt, de 12
februari 1956.

Waakt! want ge weet niet, wanneer de Heer

des huizes komt: des avonds laat, of te midder- De familien VAN DEN DOOREN
nacht, of met het hanengekraai, of des morgens ; g
opdat Hij niet, wanneer Hij onvoorziens gekomen VAN DER HEYDEN
is u niet slapende vinde. En wat ik tot u zeg, zeg {
ik tot allen: Waakt! (Boek der spreuken XIII). ROOS, en

Schenk dan steeds uwe liefde aan God, en houdt
hem te vriend, die als alles U begeeft, U niet ver- SIMOENS

laten zal. Gij moet toch eenmaal van alles scheiden,
of ge wilt of niet. Houdt U dan aan Jezus vast,
bij leven en sterven: vertrouw U toe aan de
vertrouwbaarheid van Hem, die, wanneer alles
wegzinkt, alleen U kan bijstaan.

Beminde Echtgenote, kinderen ?n klein-
kinderen, weent niet bij mijn zo pijnlijk heen- .
gaan als deze die geen hoop hebben, doch sterk deememmg'
U in uw geloof en bidt veel voor mijn zielezalig-
heid. Eens zien we elkander weder in 't Eeuwig
Vaderland.

Danken om de blijken van kristelijke

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 dagen aflaat) Drukk. DE VOS, St Martens-Lierde

s




