O Heilig Kruis, onder Uw schaduw rust en hoop ik !
GODVRUCHTIG AANDENKEN

aan

ANNA VAN DEN DOOREN

dochter van

Emiel en Maria HERREGODS

geboren te Nederbrakel, de 28 November 1920,
en er godvruchtig overleden, de 14 Mei 1948,
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid vande Confrerie van de H. Barbara en de V.K.A.].

Alweer een harde slag voor deze diepbeproefde fami-
lie. Nog was de laatste wonde, geslagen door bet af-
sterven van Albert, niet gen:zen, of zie, daar komt
de Meester van het leven alweer om een nieuw offer:
het zorgenkind der ouders, wegens haar jarenlange
ziekte | Want sinds lang bleef 't arme kind gekluis-
terd aan het droeve lijdensbed. met nooit een ernstige
beternis, in d’ allerschoonste levensjaren. En toch, hoe
lastig soms ook. vooral in den beginne, er kwamen
geen opstandige klachten over haar lippen. Bij de
Kajotsters had zij geleerd haar lijden ten nutte te ma-
ken en als een heerlijk apostolaat ten bate van haar
medezusters en van al dezen die haar duurbaar waren
op te nemen. Vooraleer zij de laatste H.H. Sacramenten
ontving overschouwde zij nog eens haar leven; 't was
soms wel lastig geweest, vooral als zij bedacht dat zij
anderen, in 't bijzonder haar goede ouders, tot last
had gediend; maar toch voelde zij zich bevoorrecht
tegenover de vele meisjes van dezen tijd die haar leven
verbeuzelen en zij offerde haar lijden voor al de meis-
jes, voor al de jonge arbeidsters, die verkeren en dolen
in de gevaren van het leven. Als een welgevallige gave
heeft God het offer van haar jonge leven aanvaard. Als
een zegen zal dit offer rusten over haar geliefde ouders
en familie en al deze die zij in haar lijden heeft bedacht.

Duurbaar kind, geliefde zuster, wij danken U voor
uw schoon voorbeeld ; wij blijven bidden voor U. bid
gij bij God ten beste voor ons, die nog moeten uitvech-
ten destrijd van het leven. Tot weerziens in het rijk van
ongestoord geluk en eeuwigen vrede.

Jezus, Maria. Jozef! 7 jaar afl.

DR DE RUYVER-DE RUYVER, NEDEKBRAKEL

Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming bij het afsterven van
Mejuffer Anna VAN DEN DOOREN, bieden wij U onzen oprechten

dank,

De familie Van Den Dooren-Herregods.




