« Zalig de vreedzamen want zij zullen kinderen
Gods genoemd worden ». (Mt. 5,9

.I.

Wij danken God voor het schone leven van

Zuster FEBRONIE

(Mejuffrouw Celine VAN DEN DOOREN)

van de Zusters van Sint Franciscus van Opbrakel.
Zij werd geboren te Elst, 25 oktober 1909
Zij wijdde zich aan de Heer toe

door haar kloostergeloften, 11 september 1937
Zij overleed te Opbrakel, voorbereid

en gesterkt door de heilige sacramenten

van de zieken en de stervenden

en de Pauselijke Zegen, 6 juni 1987

Een schoon mens, een voorbeeldige en ver-
dienstelijke religieuse, is van ons heengegaan.

Zij mocht dit jaar haar gouden kloosterjubileum
vieren, maar helaas, 1987 is voor haar geworden
een jaar van strijd tegen ziekte, pijn en langzaam
sterven. Door haar gebed kon zij de vrede be-
waren, aanvaardde zij alles met een groot geduld,
met haar gekende vriendelijkheid ; zij was zeer
dankbaar en rustig door de aanwezigheid en de
hulp van haar geliefde zusters, eveneens voor
de zorgen van de verpleegsters en dokters van
de kliniek.

Gedurende vele jaren is Zuster Febronie werk-
zaam geweest bij de ouden van dagen, de zieken,
de alleenstaanden en sukkelaars die uiteindelijk
terecht kwamen in het « Hospicie » of het be-
jaardentehuis. Als het lijden de mens treft en
hij terecht komt in zulk toevluchthuis, dan ontdekt
men heel dikwijls wat de kloosterzusters waard

zijn. Er is immers in hen zoveel te bespeuren
van het beeld van Christus, de vriend van de
zieken en de kleinen, van de miskenden en de
mensen met verdriet. Daar ervaren zij dat er
veel zuiver evangelisch leven bloeit in de schaduw
van de kloosters en de =ziekenhuizen: beschik-
baarheid, dienstvaardigheid, vriendelijkheid, on-
gemeten liefde... Zo was Zuster Febronie, zo
heeft Gods Geest in haar leven gewerkt. Vele
zieken en noodlijdenden waren haar hiervoor
dankbaar. Wellicht hebben zij ook bij de Heer
voor haar ten beste gesproken en heeft God haar
begroet en ontvangen met de woorden : Zuster
Febronie, « al wat gij gedaan hebt voor een dezer
geringsten van mijn broeders, hebt gij aan Mij
gedaan ».

Dierbare Oversten en medezusters,

Geliefde zusters, broeders en familie,

« Alles is volbracht » !
Weent niet over mij, maar blijft mij gedenken
in uw gebed terwille van mijn menselijke tekort-
komingen, en dan mag ik mijn gouden klooster-
jubileum vieren in de hemel, bij God en al onze
geliefden en bekenden.

De Oversten,
De zusters van Sint-Franciscus,
De families Van Den Dooren - Van Den Driessche

bedanken.
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