Zalig de mens die met onderwerping het lijden
doorstaat, want nadat hij zal beproefd zijn, zal hij
de kroon des levens ontvangen.

BID VOOR 1 DE ZIEL

van Mijnheer

Edmond Van Den Dooren

ONTVANGER VAN DE COMMISSIE
VAN OPENBARE ONDERSTAND

echtgenoot van Mevrouw
Anna Van Cauwenberge

geboren te Sint Martens-Lierde, de 15 April 1909 en
schielijk overleden te Nederbrakel, de 22 Oogst 1950
gesterkt door de laatste troostmiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

O Heer, wreed is de slag die ons treft, zwaar het
kruis dat op onze schouders drukt !

Waarom toch hebt Gij zo vroegtijdig weergeeist
deze die Gij ons hadt gegeven tot onze troost, die
ons zo duurbaar was en zo onmisbaar voor ons
celuk ? Gij hebt het gewild dat hij aan onze liefde
ontrukt werd, doch het hoofd ootmoedig buigend,
zeggen wij : « Vader niet onze, maar Uw wil
geschiede. »

Hij was minzaam met eenieder : geacht van zijn
oversten en zijn dienstgenoten: daarom zal zijn
gedachtenis in zegening blijven bij de mensen.

Beminde Echtgenote, U vooral zal het voorzeker
zeer pijnlijk vallen mij zo onverwachts te moeten
missen : ik hoopte nog lange jaren met U te mogen
verblijven. De dood kan wel ons leven, toch niet
onze liefde breken.

Vaartwel, beste Vader, Broeders en Zusters, ik
zal U niet vergeten, blijft mij ook indachtig in uw
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

380 d. afl.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geraardsbergen
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FONTEINE, MEERSCHAUT, VAN DER STICHELEN

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overlijden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




