Dankbare herinnering aan

DE HEER

Jozef VAN DEN DOOREN

weduwnaar van
MADELEINE JACOBS

geboren te ELST op 9 juni 1911
en godvruchtig overleden in A.Z.
Sint-Elisabeth te Zottegem op

7 augustus 1994,gesterkt door
het Heilig Sacrament der zieken.

Jij bent zo rustig ingedut

Zo moe na al die jaren

De mensen en de dingen
heb jij verloren één na €én
Toen ging jijzelf ook liever heen
En nu staan wij alleen

met in ons hart herinneringen

De kinderen en de families

Van Den Dooren - Van Den Driessche
Jacobs en Millecam danken U voor uw
gebed en medeleven.
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