Bewaar in uw hart het aandenken van deze die
U bemind heeft en vergeet hem niet in uwe
gebeden.

Bidt voor de ziel van
MIJNHEER

Kamiel Van den DOOREN

weduwnaar van wijlen Mevrouw
Octavie Fonteyne

geboren te St Martens-Lierde de 3 mei 1865 en —_———
godvruchtig in de Heer aldaar ontslapen de
|9 october 1956. Voorzien van de laatste
H. Sakramenten.

In stilte en eenvoud, heeft hij een hogen ouder-
dom bereikt, De rechtvaardige zal in der eeuwig-
heid leven, want het oordeel hoeft hij niet te
vrezen. De Heer schonk hem grote kracht, waar-

mee hij onverpoosd aan 't welzijn van zijn gezin o

werkte : zijn grootste bekommernis was zorgen De familién VAN DEN DOOREN,

voor het welzijn van zijn kinderen. FONTAINE. BETTENS
Wij weten dat de dood maar een korte scheiding

is, want later zullen wij elkaar terug zien bij God: JOURET en

daarom zullen wij niet treuren zoals de mensen VAN DER STICHELEN

die geen geloof hebben en die de dood be-
schouwen als een einde: onze liefde zal hem trouw = 7 r:
blijven door onze gebeden voor zijn zielerust. Danken om de blljken van kr|stellee

Beminde kinderen en kleinkinderen, leert van deelneming,
mij dat zelfs een lang leven toch zo rap voorbij is
en dat ons leven hier op aarde toch zo kort is:
leeft steeds in de vrees van God en bidt veel voor
mijn zielezaligheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dagen afl.) Drukk. DE VOS, St-Martens-Lierde.




