Dierbare herinnering aan
mevrouw

Louise Van den Dooren
weduwe van de heer Rene De Ruyver.

Geboren te Brakel op 7 november 1909
en godvruchtig overleden in het ASZ
te Geraardsbergen op 19 april 2003.

De families Van den Dooren, De Ruyver,
Van Dorpe en Rousseau,

danken u voor uw aanwezigheid
en blijken van deelneming.

Louise ... houden van je naam, je levenswoord,
vaak door jou verwoord en door ons gehoord.
Al je liefde heb je ons gegeven,

je wees ons op het mooie en eenvoudige

van het leven.

Je was de marraine van ons en van iedereen,
zo blij met jouw familie om je heen.

Maar onze liefde en steun kon deze keer

niet baten,

het is met veel pijn en verdriet dat we je
moesten achterlaten.

We hebben je handen dan maar gevouwen

in je schoot,

al was het verlangen om je bij ons te houden
nog zo groot.

Ma ..., marraine ..., moemoe..., bobonne ...,
we wilden dat het anders kon,

maar als een onuitputbare bron blijf je verder
leven in onze harten.

Viane, 24 april 2003.

Begr. V.d.Driessche-Premereur, Galmaarden
druk Langendries, Bever




