Afscheid nemen is met dankbare
handen weemoedig meedragen al wat
herinnering waard is.

T

Door dit vroom aandenken vragen wij
een gebed voor de zielerust van

Lucienne VANDENDOOREN

weduwe van Roger Vercleyen.

Geboren te Everbeek op 21 december
1922 en godvruchtig overleden te
Jolimont op 5 december 1988.

Gods wegen zijn niet onze wegen. Heer
al begrijpen we het niet al te best, toch
willen wij blijven geloven en vettrou-
wen dat Gij het met ons goed voor
hebt. Daarom bidden we dat Gij onze
dierbare overledene in uw barmhartig-
heid vergeving schenke, eeuwige rust
en vrede.

Dierbare kinderen, gij hebt mij veel
troost bezorgd ; dank voor uw grote
genegenheid en liefde. Bewaart zorg-
vuldig het aandenken aan moeder. Moge

mijn leven en voorbeeld U geleiden op
uw levensweg. Ontvangt mijn zegen.

Gij allen die mij genegen waart, bidt
voor mijn zielerust en tot weerziens bij
de Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Druk. Devleeschouwer, Brakel




