« Het is mijn roem te getuigen dat ik geleefd
heb in de oprechtheid die van God komt ».
(2 Kor.)

BID VOOR DE ZIELERUST VAN DE HEER
Marcel, Désiré, Alfons
VAN DEN DOOREN

echtgenoot van Mevrouw Yvonne MOONEN
NIJVERAAR

Hii werd geboren te Bruxelles (Manitoba)
Canada op 31 augustus 1915 en verliet ons
op Kermiszondag 5 juli 1981 na een zeer actief
leven te Brakel.

« Daar is een Vrede dieper dan de dood ».
Onder dit vers van de dichteres Reninca heeft
de betreurde overledene zelf het bericht van zijn
heengaan opgesteld en neergeschreven.

Het was de uitdrukking van zijn onwrikbaar
mannelijk geloof ; het was meteen de belijdenis
van een berusting en een gerustheid na « vol-
brachte taak » in de zekerheid dat het leven
niet eindigt in een snik, maar in een zucht van
liefdevolle overgave aan Eén die van al ons
zoeken naar Vrede en Geluk begin en eindpunt
is. Weken lang voor het einde reeds en vooral
bij het bewust ontvangen van de laatste Sacra-
menten was die Vrede tastbaar, en tot troost
van al de zijnen zichtbaar aanwezig.

Daarom willen wij blijvend U danken, hemelse
Vader, omdat Gij in Uw goedheid ons deze
edele mens gegeven hebt, die wist en beleefde
dat niets standhoudt bij mensen indien men niet
begint hen van harte lief te hebben in U.
Diep en echt was de liefde voor zijn Vlaamse

Volk omdat zijn liefde voor U, zo echt en op-
recht was.

Wij danken U voor hem die in joviale openhar-
tigheid, met schranderheid en wijsheid in on-
berekende inzet begaan was met het welzijn van
zijn medeburgers, zijn werknemers en bedienden,
zijn parochiekerk, zijn ontelbare vrienden uit het
Davidsfonds, de toneelgroep « Die Bronne », de
Bond der Oud-leerlingen van het Sint-Augustinus-
instituut, zijn Koninklijke Harmonie en van gans
zijn volksgemeenschap.

Wij danken U omdat ons vertrouwen in hem
nooit werd beschaamd, en dat hij dit beeld als
geschenk en als onvervreemdbaar erfgoed aan
zijn geliefde echtgenote, zijn kinderen, kleinkin-
deren en familie heeft nagelaten.

Barmhartige Vader, Uw dienaar Marcel kon zo
kinderiijk enthousiast genieten van schoonheid in
natuur, toneel en muziek : schoonheid was zijn
eeuwige heimwee midden in de harde zaken-
wereld waarin hij werkte ; innig en onlosmake-
lijk was zij bij hem met goedheid vervlochten ;
zijn wijze raad, afglans van de Uwe, werd door
zovelen als goud gewaardeerd.

Wij bidden U, laat hem genieten van Uw onein-
dige schoonheid en goedheid ; laat zijn treurende
familieleden op zijn voorspraak de moed vinden
om zwijgend te knielen in grote dankbaarheid.
Onze Lieve Vrouwke van Vlaanderen, Gij waart
zijn schild en zijn vertrouwen, bid voor ons.

Mevrouw Yvonne VAN DEN DOOREN
en haar kinderen,

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.
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