« Maar
er zijn ook mensen die op de goede bodem
lijken. Ze horen het woord en nemen het aan.
En het brengt ongelooflijk rijke vruchten voort ».
(Marcus 4, 20)
T

VROOM AANDENKEN AAN

ZUSTER DYONISIA
(Mejuffer Maria VAN DEN DOOREN)
van de Zusters van Sint-Franciscus van Opbrakel

Geboren te Elst op 2 april 1908.
Zij heeft zich aan de Heer toegewijd
door haar kloostergeloften op 10 maart 1936

en ging terug naar het Vaderhuis te Opbrakel
voorbereid en gesterkt door de Heilige Sacra-
menten van de zieken en de stervenden

op 5 mei 1979

Gezegend zijt Gij, Vader,

dat Gij een God van mensen zijt,

dat Gij ons kent bij onze naam,

dat Gij de wereld in uw handen houdt,
dat Gij in het Paasmysterie van uw Zoon
ons een houvast hebt gegeven

en hoop op eeuwig leven.

Doorheen de pijn van het verlies

mogen wij U dankzeggen

omdat Gij Zuster Dyonisia hebt opgenomen
na deze maandenlange lijdensweg.

Eerbiedig denken wij terug

aan deze voorbeeldige kloosterzuster,
aan haar volledige inzet

voor haar medezusters,

aan haar geest voor dienstbetoon
voor allen die op haar rekenden,

aen haar hartelijke bekommernis
voor familie en bekenden,

aan haar diep geloof in God

dat haar dit alles mogelijk maakte.

Gij zelf zijt het, goede God,

die ons, haar zusters en familie

de sterkte hebt gegeven

om haar in haar lange lijden
zorgend te kunnen bijstaan.

Geef uw vrede en het eeuwig leven
aan Zuster Dyonisia en aan allen
die ons in geloof zijn voorgegaan.
Door Christus onze Heer.

Amen.

Maria, Moeder van smarten,
bid voor haar.

De Oversten en Zusters van Sint-Franciscus

de families .
VAN DEN DOOREN-VAN DEN DRIESSCHE

danken U voor uw aanwezigheid,
voor uw deelneming en gebeden.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel




