Wij smeekten U, o Heer, haar leven te willen
verlengen en Gij hebt haar het eeuwig leven
geschonken. (H. Hieronymus)

Wil in uw gebed gedenken
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echtgenote van de Heer
ALBERT DHAEYER
geboren te Elst op 19 oktober 1914 en zacht in
de Heer ontslapen te Zottegem op 21 juni 1979,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Uit een diep-christelijk gezin gesproten heeft
zij steeds geleefd van uit de overtuiging in God
geankerd te zijn. Steunend op een sterke wil,
maar vooral op een rotsvast geloof is zij moedig
en blij door het leven gegaan. Zij was eerlijk,
« haar ja was ja en haar neen was neen ».
Vooruitziend voor aardse dingen, was zij het
ook voor de dingen van het hiernamaals.

Zij boog het hoofd voor God in goede en
slechte omstandigheden, in gezondheid en ziekte.
De kwaal die zij droeg was ongeneeslijk en
toch heeft zij met kristelijke onderwerping het
steeds toenemende lijden gedragen. Haar gebed
en het ontvangen van de sakramenten gaven haar
de kracht om in kalmte haar leven aan de Aller-
hoogste terug te schenken.

Met Kristus heeft zij haar kruis gedragen,

met Hem kan zij nu ook het eeuwig geluk
bezitten.

Beminde echtgenoot en lieve kinderen en
kleinkinderen, hebt dank voor uw genegenheid
en bezorgdheid, die mij zoveel troost hebben
gegeven in de moeilijke momenten van mijn
ziekte. Vergeet mij niet in uw gebeden: zo
zult gij het best de gedachte aan uw echtge-
note en moeder in uw hart bewaren.

Beste broers en zusters, samen met onze pas
gestorven zuster, ga ik naar God toe met de
zekerheid in de liefde Gods te mogen delen.
Over de dood heen blijft onze familie in een-
heid verbonden ; laat daarom uw hoop en ver-
trouwen in Kristus de droefheid overwinnen.

O.-L.-Vrouw van Vlaanderen, bid voor ons.

De families
VAN DEN DOOREN-VAN DEN DRIESSCHE
en DHAEYER-SIMOENS,
danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel
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