BID OM VREDE VOOR
MEVROUW
Maria VAN DEN DOOREN

echtgenote van_de Heer
Gilbert VAN KERKHOVE

geboren te Sint-Martens-Lierde op 15 februari
1902 en godvruchtig overleden in de Sint-Elisa-
bethkliniek te Melle op 6 april 1971, voorzien
van de HH. Sakramenten der zieken en de Pau-
selijke Zegen.
Lid van de Bond van het H. Hart en van
de Boerinnengilde.

"Tegen het vallen van de avond, sprak Jezus :
laten wij oversteken naar de andere oever,,
(Markus, 4, 35)
'n Goede moeder gaat heen in deze paasweek.
Pasen : dit is DE dag die de Heer gemaakt heeft
tot onze vreugde om de zekerheid van zege en
leven voor ons die geloven. Want Jezus van Na-
zaret heeft voor haar de dood overwonnen.
Goede echtgenoot, houdt u kloek ! Uw kinde-
ren en kleinkinderen zullen U bijstaan, helpen
en troosten. Bidt samen voor mij opdat ik en U
ook waardig mogen worden de grootste belof-
te van Kristus : ’’de verrijzenis en het leven,,
(Jo._ 11,25)
1k dank u allen van harte om uw goede zor-

gen.
"Blijf bij ons, Heer, want de dag is gedaald
en de avond is daar. j
Blijf bij ons, wanneer over ons kom
de nacht van droefheid en angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de bittere dood.
Blijf bij ons en bij al uw gelovigen
in tijd en eeuwigheid,,.
(v. n. Lukas 24, 29)

De families VAN DEN DOOREN, VAN KERK-
HOVE, VAN PETEGEM en PAELEMAN,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel.




