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Bid voor de ziel van
mevrouw

Maria Van Den Dooren

echtgenoie van de heer
Albert Laureyns

geboren te St.-Martens-Lierde op 30 januari
1917 en godvruchtig overleden in het H.
Hartenziekenhuis te Ninove op 23 april 1988,
gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken.

Een vrouw en moeder om fier op te zijn,
zoals Albert over haar vertelt. Zij hield van
het huis dat zij samen hadden gebouwd en
waarvoor zij naarstig meéé had gewerkt.
Nooit lui en handig als zij was toen zij
thuis ’wanten’ maakte en alle huishoud-
werk deed als geen ander. Zij hield van
alles wat de schepping ons als troost wil
geven. De natuur, bloemen, vogels en Vvissen
waren haar lief. Huis en tuin toverde zij
om tot een priéel voor geraniums en kleine
vogels in alle kleuren. Vissen schreven in
het aquarium dichtbij wat zij zelf zo graag
vertelde aan de mensen rondom haar : hoe
zij van het leven hield, hoe zij graag de
mensen zag, hoe sociaal zij was en niet
graag alleen, hoe zij jong van hart wou
blijven. Vooral de mensen gingen haar ter
harte en jonge mensen zag zij graag en
kon zich best met hen onderhouden. Kort-
om : een wijze vrouw vol goede raad. En
vriendelijk.

Tegenslagen in het leven maakten haar
niet bitter. Integendeel. Zij bleef levens-
lustig en moedig. Een gezellige babbelaar
die graag op stap ging vroeger : naar de
markt, op zondagmiddag weg, de natuur
in, mensen tegemoet. Niemand die haar
niet mocht. Zij was iedereen tot vriend, en
vroom was zij op haar eigen wijze. Was
niet St.-Antoon sinds jaar en dag haar
beste vriend bij wie zij graag op beeweg
ging, het liefst naar Strijpen dan. Hoewel
zij de laatste tijd minder gaan kon, zieker
werd en tot Albert moest zeggen, ge-
kluisterd in haar zetel: ’het einde is- in
zicht voor mij. Tk zal nu stilaan gaan.’
Zo is zij twee weken terug voorgoed van
huis weggegaan. Naar de kliniek. Toen
werd het stil in haar. Heel stil. De Coma
bracht haar in de eeuwige rust, alsof de
Heer van het leven tot haar zeggen wou:
’’t is avond en 't wordt stille. Kom nu
maar bij mij. 't Wordt stille.’ ;
Wij danken voor deze vrouw die ons zo
dierbaar was. Die nu, na goede en kwade
dagen, na lief en leed uit ons midden is
heengegaan. Wij bidden dat wij, die met
haar verbonden waren, omwille van haar
sterven dieper met elkaar verbonden mogen
zijn. Moge zij in vrede rusten.

De families Van Den Dooren, Laureyns,
Fonteyne, De Pryck en Van der Stichelen
danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van diep medeleven in hun rouw.
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