« Gij alleen, God, laat mij zonder zorgen
rustan ». (naar Ps. 4)

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Magdalena Van Den Dooren

weduwe van de Heer
HUBERT VAN DAMME

geboren te St.-Maria-Lierde, op 25 september
1904 en godvruchtig overleden in het Stedelijk
Hospitaal te Geraardsbergen, op 19 oktober 1981,
nadat zij het sakrament van de ziekenzalving
ontvangen had.
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Dz families VAN DEN DOOREN, VAN DAMME,
VAN NIEUWENHOVE en PERSOONS,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en DANKEN U.

Uitg. R. Van Damme, Dorpsstr. 79, 9570 Lierde

« Heer God, wij danken U om de gave van
het leven van ons moeder en familielid, om
haar ogen die Uw mildheid uitstraalden, om haar
hart, waarin Uw liefde woonde. Wij danken U
omdat Gij onze dierbare overledene voor altijd
wilt bohcuden in Uw Eeuwigheid ».

Wie, zoals deze vrouw, in sterke verbonden-
denheid leefde met Christus, heeft zeker de dood
niet te vrezen. In goede en kwade dagen ging
ze met haar vreugde en haar zorgen tot de Heer.
Voor onze parochiale gemeenschap is ze een
voorbeeld geweest van godsvrucht en van een
geloof dat ze in haar dagelijks leven in « werken
van geloof » trachtte om te zetten. Zij verstond
zo goed het lied van Gods Aanwezigheid :

« Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.

Maar wij vermoeden en geloven

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient ».

Dierbare kinderen, allen hebt gij mij bijge-
staan en zijt mij tot steun geweest, vooral sinds
de dood van vader. Dank u om uw liefde en
zorg voor uw moeder. BIijft mij, samen met
mijn kleinkinderen en al onze familieleden ge-
denken in uw gebeden, en bewandelt uw ver-
dere levensweg zoals moeder en vader u zijn
voorgegaan. Dit zal de schoonste nagedachtenis
zijn die u van ons zult hebben.




