In de vrede van Jezus-Kristus
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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Simon VAN DEN DOOREN

weduwnaar van Mevrouw Zulma DE VOS

Lid van alle Godvruchtige Genootschappen
Ere-Gemeenleontvanger en Oud-Lid van de
Kerkraad te Nederbrakel
Lid van de Koninklijke Harmonie
« De Eendracht » Nederbrakel
Secretaris van de Koninklijke Philharmonie
te lJette
Oud-Politiek Gevangene — Vereerd met ver-
schillende Burgerlijke eretekens

geboren te Nederbrakel, de 17 augustus 1888, en
schielijk overleden te Jette-Brussel de 6 maart
1964 voorzien van de Heilige Sakramenten
« in extremis ».

« En zo heeft de liefde U tot de tragedie
gedreven, een glorieuze tragedie en de echte
kroon op Uw leven... »

« Uitvoering van idealen is steeds een llj-
densgeschiedenis; zijn het edele, zo voert men
ze uit als Kristus zijn ideaal van verlossing

langs de kruisweg... »
(E.H.C. Verschaeve)

Met spijt en ontroering vernamen we alle
uw plots en brutaal overlijden. Menselijke woor-
den van troost en deelneming zijn maar een
lichte beloning voor onze verslagenheid en
droefheid, maar we hopen dat de Vader van
alle troost onze dierbare overledene de zalig-
heid zal schenken die de Heer beloofd heeft
aan de vreedzamen, aan de onthechten, aan hen
die hun broeders liefhebben. Begrijpelijk toch
is onze treurnis en ontroering om het heengaan

van een vader, een broer, een familielid, een
vriend, een kristen strijder, met het grote hart
op de hand, een mens die tientallen jaren zijn
talenten en relaties onbeperkt ten dienste
stelde van zijn volk en medemensen. - Gebed
en beoefening der Kristelijke leer waren zijn
scherpste wapens. Onze Lieve Vrouwke was zijn
liefste Moeder en sterkste toevlucht. Met liefde
en onverwoestbaar geloof overwon hij haat, on-
verschilligheid en ongeloof. In ons gebed tot
de Heer, voor zijn eeuwige rust en beloning
vragen we allen, de kracht en de steun opdat
we met eenzelfde onthechting, liefde en geloof
zijn taak voor onze naaste zouden mogen ver-
derzetten.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen, dier-
baarste zuster in het verre land, familieleden
en dierbare verpleegster, hebt dank om uwe
hulp, voldoening en liefde mij steeds betoond;
blijft trouw aan het ideaal dat ik U heb voor-
geleefd. Gedenk mij in uwe gebeden; bidt allen
voor mij, ik blijf een voorspreker voor U bij
Onze Lieve Heer.

« Mens zijn bij de mensen, dat leert ons de
Verlosser ».

Langs deze weg bedanken we allen, voor hun
rouwbetuigingen.

De Heer en Mevrouw Jozef VAN DEN DOOREN-
MAHIEU en kinderen;

De Heer en Mevrouw Albert VANDERSLOTEN-
VAN DEN DOOREN en kinderen;

De Heer en Mevrouw Simon VAN DEN DOO-
REN-VAN CAPPELLEN;

De familién VAN DEN DOOREN, DE VOS,
HANSSENS en VAN DER LINDEN,
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