"De oude moeder is van alle pijn bevrijd,
ontwaakt uit alle zorg en vrezen.

Zij is weer jong en rimpelloos verrezen
om zonder zorgen bij de Heer te zijn".

T

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

SUZANNE VAN DEN DOOREN

echtgenote van de Heer
JOZEF BOGAERT

geboren te St.-Maria-Lierde op 16 april 1916 en
thuis in familiekring overleden op 23 september
1992, voorzien van de H. Sakramenten der zieken

In deze milde herfst kleurt de natuur naar de
kerkhofbloemen. De bruingele kleuren met wat
zon erop doen ons bewonderend staan kijken.
Wij kunnen moeilijk vermoeden dat achter die
pracht de pijn schuilt van het wegkwijnende
leven.

Zo is het in een mensenleven dikwijls. Het
sterven van een mens is een pijnlijk proces, dag
na dag. Dikwijls ongemerkt ervaren wij hoe het
leven, kwetsbaar als het is, afgebroken wordt.

Zij heeft in haar leven naast mooie dagen ook
veel lijden gekend. Het sterven van haar schoon-
dochter liet in haar hart een diepe wonde na.
Een jarenlange ziekte heeft haar leven getekend.
Doch zij was steeds omgeven door liefdevolle
mensen, die altijd opnieuw haar ziek-zijn draag-
lijk maakten.

Zolang ze kon, heeft ze zich ingezet voor de
medemensen en waar ze kon, ging ze helpen :
met een hartelijk woord of een vriendelijk be-
zoek.

Beste echtgenoot, u wil ik danken van ganser
harte. Gij waart steeds bij mij in blijde en
droeve dagen. Gij hebt de lasten van mijn ziek-
zijn moedig helpen dragen. En toen ik niet meer
in staat was de huishoudelijke taken te volbren-
gen, hebt gij die taken met veel zorg en toe-
wijding op u genomen.

Beste kinderen en kleinkind, dank voor uw
kinderlijke genegenheid, wees moedig en blijf
voor vader goed zorgen.

Beste familie en geburen, dank voor uw mee-
leven en vriendschappelijke bezoekjes. Want in
de nood leert men zijn beste vrienden kennen.

Blijft mij allen gedenken in uw gebeden.

O.-L.-Vrouw, troosteres der bedrukten, bid voor
ons.

De families VAN DEN DOOREN, BOGAERT,
MORNIE en DE GEETER,

danken U voor uw blijken van medeleven
en voor uw gebed.
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