Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer |

+

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Alma VAN DEN DORPE

weduwe van de Heer
Camiel VANDEKERCKHOVE

geboren te Nederename de 20 november 1900

en zacht in de Heer ontslapen te Oudenaarde

de 9 mei 1976, gesterkt door de H.H. Sacra-
menten der zieken.

Met diepe droefheid in ons hart, rouwen wij bij
dit heengaan... maar over onze tranen heen blik-
ken wij echter in al ons leed hoopvol op tot U,
Heer, en met gebroken stem zeggen wij : ,,Heer,
Uw wil geschiede...

Nu moeder ons ontVIeI, beseffen we pas ten
volle hoe diep zij ons bemind en hoe zeer wij
haar verkleefd waren.

Grote werklust, genegenheid en bekommernis om
haar kinderen, trouwe plichtsvervulling, zo heb-
ben we haar gekend.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, uw
oprechte genegenheid heeft mij zoveel troost
verschaft. Dank voor de gelukkige oude dag die
gij mij hebt bezorgd, dank voor uw grote eerbied
en dankbare erkentelijkheid. |k ga naar vader
bij de Heer en van uit de hemel blijven wij voor
U bidden.

Moge onze genegenheid voortleven en zich uiten
in ons wederziids gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

WIJ

DE DEELNEMING IN ROUW EN
GEBEDEN VOOR HET VERLIES
EN DE ZIELEZALIGHEID VAN
DE DUURBARE OVERLEDENE
WAS EEN TROOST EN KOSTBARE
HULP.

DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE.

HAAR KINDEREN EN KLEINKINDEREN,

De families

VAN DEN DORPE, BURE,
VANDEKERCKHOVE en VERPOORT.

sanderus




