Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

'
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Alois VAN DEN DRIESSCHE

echtgenoot van Mevrouw
Sara DE CLERCQ

geboren te Sint-Maria-Oudenhove de 22 juni 1891
en er godvruchtig overleden de 29 september 1956
versterkt door de genademiddelen van Onze Moeder
de H. Kerk.

Hij was gedurende dertig jaar gemeenteraadslid.

Heer, al wie U dient is zeker dat, indien hij be-
proefd is geworden in zijn leven, hij zal gekroond
worden; indien hij in verdrukking is geweest, zal hij
verlost worden; is hij gestraft geweest, hij zal barm-
hartigheid verwerven, want Gij verheugt U niet in
onze verdrukking; maar na het onweder geeft Gij
stilte, na tranen en zuchten overlaadt Gij ons met
vreugde. (Tobias III, 21, 22.)

Alwie Alois kende getuigde van hem dat hij altijd
bereid was om dienst te bewijzen aan zijn evennaaste.
Nu ligt hij neergeveld als een forse eik na een storm.
Mogen de velen die zijn dienstbetoon ondervonden
nu ook hem de dienst bewijzen het heilig Misoffer bij
]te wonen en de Rozenkrans te bidden voor zijn zie-
erust.

Beminde zuster, verwanten en vrienden, ik dank u
voor uw genegenheid en hulp binst mijn laatste levens
dagen, de IHeer moge het u honderdvoudig vergelden.

Beminde Echtgenote, ik dank u omdat gij mij zo
trouw terzijde stond in die vijf en twintig jaar dat wij
samen lief en leed gedeeld hebben; ik dank uom het
innig medevoelen toen het smartelijc lijden mijn
laatste levenskrachten verslond, moget gij troost en
berusting vinden in het gebed.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid! 300d. a.
De 4 Akten. 12j. aflaat

Mevrouw We Alois VAN DEN DRIESSCHE, geboren Sara DE CLERCQ

De familién VAN DEN DRIESSCHE, DE CLERCQ, FONCKE, KINDT,

Zeer gevoelig voor de blijken van kristelijke deelneming
betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.

Uitg. Vanderzwalmen, koster, St M.-Oud.




