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TOT. VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW

Celeste-Celine Vandendriessche
weduwe van de Heer
Jan Baptist Georges Decubber

geboren te Etikhove op 24 september 1909 en

godvruchtig overleden te Ronse op 31 december

1974, voorzien van de Ii\eilige sacramenten der
zieken.

Het heengaan van onze geliefden is voor ons,
christenen, telkens een motief van pijn en van
gelukkige hoop tegelijk :

Pijn en smart om de wonden die de dood in het
hart van kinderen, kleinkinderen, familieleden en
vrienden komt slaan, om de uiterlijke banden die
gebroken worden...

Stellige hoop ook, omdat wij aanvoelen hoe de
dood zeker niet het laatste is: de goede Vader
in de hemel heeft ons gemaakt voor het Leven
voor goed, bij Hem. En wij danken God die ons
door onze Heer Jezus Christus de overwinning
over de dood heeft geschonken. (1 Cor. 15, 57)
Onze overledene heeft haar kruis moedig ge-
dragen : zware ziekte, jarenlang. Toch bleef zij
in alle omstandigheden de goede moeder, vol be-
zorgdheid en toewijding, de ,sterke vrouw'
waarvan de gewijde Schrift ons leert dat ,,ziele-
kracht haar sieraad is, en zachtmoedig haar
woord ; en dat zij bedacht is op al wat nodig
is...”" (Spreuken 31, 28)

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand...
Hij heeft hen beproefd als goud in de smelt-
oven, en ze waardig bevonden ; zij zijn in vre-
de... (Wijsh. 3, 5)

Beminde kinderen, gij weet hoe graag ik in uw
midden was, en nog lang bij U wou blijven.
Gods wil is heilig en aanbiddelijk. Blijft Hem
in alles trouw. |k ben U zeer dankbaar voor
alles wat gij in eensgezindheid en toewijding
voor mij hebt gedaan. Bidt voor mij.

De Heer en Mevrouw Etienne DESMAELE-DECUBBER en kinderen,
De Heer en Mevrouw Roger VERMEULEN-DECUBBER en kinderen,

De Heer en Mevrouw Michel DECUBBER-MINNAERT,

Mejuffrouw Marie-Louise DECUBBER,

De Heer en Mevrouw Roger DECUBBER-SCHIETTECATTE en kind,

haar kinderen en kleinkinderen,
VANDE WATTINE,

DECUBBER en VAN OVERMEIREN
DIEPGEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN KRISTELIJKE DEEL-

De families VANDENDRIESSCHE,

NEMING EN GEBEDEN, BETUIGEN WIJ ONZE INNIGE DANK.

sanderus




