Geloofd zij Jezus-Christus !

:

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Emma-Maria Van den Driessche
WEDUWE VAN
Mijnheer Petrus De Jaeger,

geboren te Wijngene de 30 April 1859 en zachtjes

in den Heer ontslapen te Revere (Oudenaarde) de

31 Maart 1948, voorzien van al de Rechten van
onze Moeder de H Kerk.

—erps—

Ik heb in uw tegenwoordigheid gewandeld, o
Heer. Gij hebt mij de hand genomen en volgens
Uw H. Wil geleid. Wat heb ik op aarde anders ge-
wild dan U... Gij zijt de sterkte van mijn ziel en
mijn erfdeel in eeuwigheid Ps L XXII

In de vrees des Heeren opgevoed, was de duur-
bare afgestorvene getrouw aan de godsdienstoefe-
ningen; rechtzinnig van hart en zachtvan gemoed,
vriendelijk in haar omgang;zo zal haar aandenken
in zege blijven.

Hij die de waarde kent der eeuwige goederen,
waarvoor wij geschapen zijn, is groot& gelukkig,
zelfs onder de drukking van lijden en ziekte.

Teerbeminde dochter en schoonzoon, kleinkin-
deren en bloedverwanten, ik dank U allen voor
uw genegenheid en liefde.

Tk dank den Heer, die me toeliet mijn kind ge-
lukkig te zien, en wiens teere zorgen ik in mijn
ouden dag mocht genieten. Ik dank U allen.

Bidt voor mij.

H. Hart van Jozef, ons toekome uw rijk. (300 d.)

Druk.L Moerman-Blockeel, Bevere-Oud. Tel 31960

deelneming in de rouw en om uw gebeden.

DANKEN U van harte voor uw

en Mevrouw Emiel DE KEYZER-VAN DEN DRIESSCHE ;
Mijnheer Gustaaf DUYCK-VAN DEN DRIESSCHE, kinders en kleinkinders;

DE SMET-VAN DEN DRIESSCHE ;
Mevr. Victor VAN DEN DRIESSCHE-DANNEELS, kinders en kleinkinders ;

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Mijnheer
De familién VAN DEN DRIESSCHE, DE JAECER en DE BAETS ;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Henri

Mijnheer en Mevrouw Isidoor BOONE-DE JAECER ;

Juffrouw Marie-Louise BOONE ;

Juffrouw Gaby BOONE ;
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